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We hebben weer ons best gedaan om alle acht de kantjes vol te krij-

gen. Volgens mij is het aardig gelukt al moet ik zeggen dat het toch 

steeds weer meer moeite kost om alles bij elkaar te verzinnen. Geluk-

kig zijn er af en toe wat nieuwe leden die ook graag wat schrijven 

( soms te graag) en dat wordt van harte toegejuicht. We moeten de 

regel weer eens instellen dat zodra we ergens naar toe geweest zijn, er 

een stukje ingeleverd gaat worden bij de dagleider zodat die het door 

kan geven aan de redactie.Maar buiten dat wens ik jullie veel leesple-

zier met deze nieuwe Reuzenpraot en waarschijnlijk tot volgend jaar. 

De redactie. 
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Verslag reuzenomgang te Tilburg op 30 juli 2017                                            door: Albert Nooren 

Na een wat rommelige discussie, gaan we wel of niet in op de uitnodiging om tijdens Tilburgse ker-

mis met de reuzen over de kermis te wandelen, hebben we toch maar de stoute schoenen aange-

trokken en zijn we met de reuzen naar de kermis gegaan. 

Ad van de Pas ,een van de die hards, had iets van we gaan, tenslotte hebben we dat beloofd. Als 

dagleider had Ad alles in de hand. Met de hele club op de fiets naar Tilburg en daar omkleden in de 

fietskelder. 

Het weer was grillig, veel wind en vlak voor vertrek een grote plensbui, dit was de reden dat de 

route werd ingekort, niet naar het Stadhuisplein maar via de Heuvelstraat naar het Piusplein en via 

de Heuvel weer terug naar het Pieter Vredeplein. 

Adry Hoeven uit Moergestel had zich helemaal geprepareerd om Hendrikje te dragen, zelfs zijn voe-

ten waren groen geschilderd. 

Dragers uit Heukelom en Moergestel hebben Peer Paorel rondgedragen, dit omdat alle dragers van 

Oisterwijk met vakantie waren. Jongens nog harstikke bedankt. 

Tijdens de rondgang was de wind gaan liggen en begon zelfs de zon te schijnen. 

Er liep een percussiegroep mee, dat loopt wat beter vanwege het ritme. 

Chapeau voor de organisatie. De lunchpakketten, en de consumptiebonnen, waren na de optocht 

niet te versmaden. 

We hadden de reuzen net in de vrachtwagen liggen, toen er een kleine wolkbreuk opstak. Dus daar 

hadden we ook weer geluk bij. 

Kortom iedereen vond het een gezellige middag en was blij dat we erbij waren. 

Nadat we onze reuzenvrienden uit Tilburg, Hilvarenbeek, Goirle houdoe hadden gewenst, ging ieder 

huiswaarts. Een aanrader voor volgend jaar.   

Hieronder nog een foto impressie van de omgang. 


